











Het kleine Belgié raakte in de zomer van 1914 hopeloos betrokken bij
een escalerend conflict tussen de Europese grootmachten: Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannié. Op 4 augustus
1914, na een afgewezen ultimatum, viel het machtige Duitse leger daarbij
ons land binnen, op weg naar Frankrijk waarmee snel moest worden
afgerekend. Ons land mobiliseerde haar strijdkrachten en bij de ruim
200.000 Belgische militairen waren ook vele tientallen jonge ambtenaren
van de toenmalige Administratie van Directe Belastingen, Douane en
Accijnzen die hun uniform moesten inruilen tegen een legerplunje. Nogal
wat van hen zouden de wapenstilstand in 1918 niet halen.

Dit monument bevindt zich in het Rijksadministratief Centrum aan de “Place des
Fusillés” in Aarlen. We vinden er de namen van 20 tijdens de Eerste Wereldoorlog
gesneuvelde ambtenaren uit de provincie Luxemburg. Drie van hen vielen reeds
begin augustus 1914.




Sterven voor Luik

De regio Luik kreeg als belangrijk wegenknooppunt in het grensgebied al
vanaf de eerste uren met de Duitse invasie en de bijhorende brutaliteiten te
maken. In het vorige D&A-museumnieuws las u het relaas van de onverwacht
hardnekkige tegenstand door de Belgische troepen vanuit de Vesting Luik,
terwijl het gros van het veldleger zich verschanste achter de linie van het
riviertje De Gete. We gaven aan dat er daarbij al minsten twee gemobiliseerde
douaniers waren omgekomen. Verder onderzoek heeft intussen evenwel aan
het licht gebracht dat er nog minstens 9 andere gemobiliseerde douaniers die
eerste oorlogsdagen bij de verdediging van Luik zijn gesneuveld.

Eerst staan we evenwel stil bij een oorlogsslachtoffer voor de Administratie
van Directe Belastingen, Douane en Accijnzen die helemaal geen militair
was, maar een burger die zoals zovelen indertijd enkel op de foute plaats
was op het foute tijdstip.

Hector Joseph Debauche werd geboren op 29 december 1872. Hij trad
in dienst bij de administratie op 14 december 1893. Tegen 1914 was hij
opgeklommen tot controleur des contributions te Esneux, een gemeente
aan de Ourthe net ten zuiden van Luik.

Jammer genoeg voor hem en een aantal van zijn dorpsgenoten hadden
Duitse troepen bij hun verrassingsaanval op de vesting Luik precies de
omgeving van Esneux uitgekozen om over de Ourthe te geraken. Deze
eenheden waren op 4 augustus aan hun opmars begonnen in Malmédy
- toen een grensstadje in het Duitse rijk - en ze waren op 5 augustus
tot bij Esneux opgerukt. Hun specifieke doel was de sector tussen Ourthe
en Maas, maar ze botsten er al snel op Belgische troepen die duchtig
weerwerk gaven. 0ok hier hanteerden de Duitsers blijkbaar terreur als
wapen om mogelijke tegenstand in de kiem te smoren of om hun woede
te koelen over geleden verliezen.

De 41-jarige controleur Hector Debauche en zijn 40-jarige buurman Siméon
Théodore werden “sans raison et sans jugement” uit hun huis gehaald
en 300 meter verder standrechtelijk gefusilleerd. In de gemeente Esneux
werden op 5 en 6 augustus 1914 in totaal een 20-tal burgers vermoord
door Duitse troepen en verschillende huizen platgebrand.

Bij de slachtoffers was trouwens ook de 27-jarige Joséphine Debauche,
een onderwijzeres uit Molenbeek die naar verluidt op vakantie was bij
haar oom in Esneux. Het gaat hier dus waarschijnlijk om de nicht van
Hector die op 6 augustus werd neergeschoten toen ze op de vlucht sloeg.




Het stond er in augustus 2014 een beetje scheefgezakt bij in de route de
Poulseur in Esneux. Blijkbaar aangereden door een weggebruiker die niet uit
zijn doppen had gekeken. Dit kleine monument voor de vermoorde Hector
Debauche en Siméon Théodore werd op 30 april 1922 onthuld op de plaats
waar het drama zich in augustus 1914 had voltrokken.

Omdat men vreesde voor represailles werd het paneel bij de Duitse inval
in mei 1940 weggehaald. Lang na de Tweede Wereldoorlog werd het
monument toevallig teruggevonden in een gemeentelijke opslagplaats en
in 1967 teruggeplaatst. De tekst op het monument vermeldt 5 augustus
1914 als datum van de standrechtelijke executie voor controleur Debauche
terwijl de overljjdensdatum in zijn personeelsdossier een dag later wordt
gesitueerd.

Het duurde, zoals gezegd, niet lang na de inval eer het rond Luik tot zware
confrontaties zou komen tussen Duitse en Belgische eenheden. Ondanks
hun onervarenheid, hun gebrekkige opleiding, uitrusting en omkadering
is het wel duidelijk dat de Belgische piotten hun vel daar duur hebben
verkocht.

In amper drie dagen tijd zouden er trouwens minstens negen
gemobiliseerde ambtenaren het leven laten in soms erg verbitterde
gevechten. Ze dienden allen in de 3de Legerafdeling van generaal Gérard
Leman die tevens de bevelhebber was van de Vesting Luik.




In de eerste fase van de strijd bij Luik probeerden in totaal zes Duitse
infanteriebrigades - goed voor zo'n 24.000 man - vanuit het noorden,
oosten en zuidwesten tussen de Belgische forten door snel tot in het
stadscentrum door te dringen en zo de overgave van de vesting te forceren.
I)dele hoop. Vooral tijdens de nacht van 5 op 6 augustus zou die poging op
een bloedbad uitlopen. De terreingesteldheid en de weersomstandigheden
bemoeilijkten daarbij aanzienlijk de operaties. Tijdens de nacht brak er
een kletterend onweer uit en in het aardedonker en de plensbuien was
het zicht erg beperkt. De gevechten waren daardoor erg verward waarbij
er ongetwijfeld per ongeluk ook op eigen troepen is gevuurd.
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Ten noorden van Luik was de Duitse 34ste brigade met heel wat moeite pas
in de late namiddag van 5 augustus in Visé aan de overtocht van de Maas
kunnen beginnen. Met behulp van een noodbrug weliswaar aangezien
de Belgische verdedigers de brug daar tijdig hadden opgeblazen. Vanuit
Hermée rukte de brigade naar het zuiden op, met als doel de oude Citadel
in het centrum van de stad. Daar zouden zij echter niet geraken. Ze botsten
rond Rhees en Herstal op Belgische troepen die hevig weerstand boden.
Tegen de dageraad besefte de Duitse brigadecommandant dat hij Luik niet
zou kunnen bereiken en hij liet ontmoedigd de aftocht blazen. Daarbij
geraakten heel wat onderdelen afgesneden en bovendien werden de
terugtrekkende troepen bestookt door de artillerie vanuit de Belgische
forten. De 34ste brigade werd ronduit in de pan gehakt en trok zich een
heel eind terug, zelfs tot over de Maas bij Moelingen. Er werden in die
sector alleen al 900 Duitsers krijgsgevangen genomen en 1500 gedood
of gewond. Aan Belgische zijde waren er uiteraard ook veel slachtoffers
gevallen bij de verbeten gevechten. Bij het 12de Linieregiment dat de
Duitsers uiteindelijk bij Herstal kon verjagen, telde men minstens twee
douaniers onder de gesneuvelden.

Gustave Joseph Delhaye werd geboren in Maldegem op 28 juni 1884. Hij
ging in dienst bij de administratie op 24 januari 1907, nadat hij sinds 1904
als beroepsvrijwilliger in het leger had gediend. Het is echter niet precies
geweten wat zijn standplaats was. Hij sneuvelde op 5 augustus 1914 als
korporaal bij het 12de Linieregiment en werd begraven in een massagraf
te Rhees.

Hubert Snoeck werd geboren op 22 augustus 1893 te Neeroeteren. Hij
maakte deel uit van de miltieklas van 1913. Het is niet duidelijk wanneer
hij precies bij de administratie is gekomen of waar hij zijn standplaats
had. Zijn naam staat echter wel op een monument dat waarschijnlijk
werd opgericht voor de gesneuvelde ambtenaren in de directie Limburg.
Hubert maakte als soldaat 2de klasse deel uit van de 8ste Compagnie die
behoorde tot het tweede bataljon van majoor Collyns dat de Duitsers bij
Herstal een warm onthaal gaf.

Toen de Duitsers afdaalden van het plateau bij Rhees naar de linker
Maasoever zag het er rond Herstal rustig uit, maar dit was slechts
schijn. Vanuit goed voorbereide posities maakten de 400 man van
Collyns korte metten met de Duitse aanvalsmacht en ze gingen prompt
tot een tegenaanval over. De Belgen maakten in de huizen en tuintjes
jacht op de achterblijvers en daarbij werd zelfs een vijandelijk vaandel
buitgemaakt. Volgens zijn personeelsdossier sneuvelde Hubert Snoeck te




Luik op 5 augustus 1914. De digitale dodenregisters van het In Flanders
Fields Museum geven voor hem evenwel 8 augustus aan. Hubert ligt
vermoedelijk eveneens begraven in het massagraf op de begraafplaats
te Rhees.

0ok ten oosten van de Vurige Stede kwam het die nacht tot zware
confrontaties tussen oprukkende Duitse troepen van de 14de Brigade en
een hardnekkige Belgische verdediging. Tussen de forten van Fléron en
Evegnée probeerden de Duitse bataljons in het duister een doorgang te
forceren, maar ook hier vergaarde Magere Hein een grote oogst. Toen
ook nog de brigadecommandant sneuvelde leek de chaos aan Duitse zijde
compleet. Tot een generaal uit de generale staf, Erich Ludendorf, het heft
in handen nam en met de overblijvers - en de nodige bluf - kort na de
middag via Jupille tot in het centrum van Luik kon doordringen. De enige
Duitse troepen die de overval op de strategisch belangrijke stad met succes
zouden afronden. Daarbij moet wel worden onderlijnd dat zij profiteerden
van het feit dat generaal Leman omwille van de Duitse overmacht en
de verschillende aanvalsrichtingen gewoon over onvoldoende reserves
beschikte om deze doorbraak te voorkomen.

Tijdens de huis-aan-huisgevechten in het omstreden Queue-du-Bois kwam
in de ochtend van 6 augustus de 28-jarige Leopold Frans Hubert Peymen
om het leven bij de gevechten tegen de 14de Brigade. Hij was geboren
te Maaseik op 6 juli 1886. Hij maakte deel uit van de militieklas van 1906
en is op een alsnog onbekende datum toegetreden tot de administratie
in de directie Limburg. Hij werd in 1914 als sergeant ingezet bij het 11de
Linieregiment. Hij werd begraven in de Luikse deelgemeente Wandre en
kwam in 1924 terecht op de militaire begraafplaats Rabosée (graf 174).

0ok in de zone tussen Ourthe en Maas, ten zuidwesten van Luik, liep
het voor de Duitsers niet bepaald volgens plan. Het zou bovendien een
opvallend dodelijke sector worden voor gemobiliseerde ambtenaren
van de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen. Twee Duitse brigades
waren vanaf 5 augustus vanuit het zuiden komen opzetten. Nadat ze
over de Ourthe waren geraakt, rukten ze op naar Plaineveaux, Boncelles
en Ougrée. Daarbij kwamen ze die nacht in botsing met onder andere
Belgische troepen van de 9de en 14de Gemengde Brigades. Bij het 14de
Linieregiment vielen de volgende uren liefst vier gemobiliseerde douaniers
die allen afkomstig waren uit - en werkten in - de provincie Luxemburg.

Gustave Lucien Brion werd geboren op 1 december 1882 in Mussy la
ville, in het uiterste zuiden van Luxemburg. Dit grensplaatsje zou op 22
augustus 1914 trouwens ook te maken krijgen met de Teutoonse furie




waarbij 13 burgers werden gedood en 55 huizen werden verwoest. Brion
was toen echter zelf al ruim twee weken overleden. Hij was milicien voor
het jaar 1912 en werd als soldaat 2de klasse ingedeeld bij het 14de Linie.
Volgens zijn personeelsdossier sneuvelde hij op 5 augustus 1914, volgens
de gegevensbank van het IFF een dag later. Hij rust thans met 211 andere
gesneuvelden op de militaire begraafplaats te Ougrée, bij Seraing.

Een andere douanier die daar zijn laatste rustplaats zou krijgen, is Edouard
Joseph Colette. Hij was op 9 december 1883 geboren te Tavigny als zoon
van Jean-Baptiste en Céline Hubert. Zijn moeder overleed in 1906. Het gezin
Colette verloor trouwens twee kinderen op jonge leeftijd, respectievelijk in
1881 en 1908. Edouard trad in dienst bij de administratie op 23 januari 1910.
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Een beeld van het massagraf voor Belgische militairen te Ougrée




Zijn standplaats was Martelange aan de grens met het Groothertogdom
Luxemburg. Hij werd soldaat 2e klasse bij het 14de Linie en op zijn
personeelsdossier werd genoteerd dat hij verdween in de nacht van 5 op
6 augustus 1914, maar blijkbaar rust Edouard in een massagraf te Ougrée.

ANOTREFILS ET FRERE
REGRETTE

ED COLLETTE D

Dit kleine gedenkteken voor douanier Edouard Colette werd aangebracht op het
graf van zijn ouders te Tavigny

Auguste Ensch werd geboren te Attert op 6 april 1882. Hij kwam bij de
administratie op 23 maart 1912. Hij diende eveneens als soldaat 2e klasse
in de 9e compagnie van het 14de Linie. Hij kwam om op 5 of 6 augustus
1914, maar het is niet precies bekend waar. Hij werd aanvankelijk begraven
in Angleur een deelgemeente van Luik. Zijn naam staat tevens vermeld
op een grafmonument in zijn geboorteplaats, maar het is niet duidelijk of
hij daar effectief begraven ligt. Het is mogelijk dat zijn stoffelijk overschot
begin 1923 naar Attert werd overgebracht.




0p 29 maart 1884 werd Léonard Joseph Christophe geboren te Petit-
Thier. Hij had zijn legerdienst vervuld als milicien van de klas van 1904. Hij
ging in dienst bij de administratie op 27 maart 1913 en kreeg Brussel als
standplaats. Hij werd gemobiliseerd als soldaat 2e klasse bij het 14de Linie
en sneuvelde op 6 augustus 1914 bij Sart-Tilman. Hij kreeg zijn laatste
rustplaats op de militaire begraafplaats te Boncelles, een deelgemeente
van Seraing.
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De militaire begraafplaats te Boncelles werd in de jaren 1920 gecreéerd en er
werden uiteindelijk 270 stoffelijke overschotten verzameld. Van hen waren er 141
in augustus 1914 omgekomen.

Een andere bij Luik gesneuvelde douanier was de Limburger Jean
Albert Deumens. Hij werd geboren te Eisden op 8 juli 1891. Hij was
beroepsvrijwilliger in het leger vanaf 1909. Hij ging op 23 januari 1914 in
dienst bij de douane en werd in Hamont gestationeerd. Hij behoorde als
sergeant tot het 1ste Jagers te voet en moest zich bij de mobilisatie dus
aanmelden in Charleroi. Na de ontdubbeling van zijn regiment vormden ze
samen met het 4de Jagers de 15de Gemengde Brigade. Deze werd op 4
augustus uitgewuifd door de Carolo’s en ze gingen per trein op weg naar
Hoei. Aangezien generaal Leman alle hulp kon gebruiken werd de 15de
Brigade op 5 augustus naar de Vesting Luik gevoerd. Aanvankelijk gingen
deze versterkingen in reserve bij Jupille terwijl o.a. reeds bij Fort Barchon
werd gevochten. De 15de Brigade werd tegen de avond weer dwars door




Luik gestuurd en na een korte marspauze bij Fragnée werden ze ingezet
om de vijandelijke opmars bij Sart-Tilman tot staan te brengen in haastig
opgeworpen veldversterkingen. Het beboste en golvende terrein rond dit
plaatsje maakte de operaties er niet makkelijker op, maar tegen 7 uur s
ochtends dropen de Duitsers ook daar af. Sergeant Deumens kon evenwel
niet proeven van deze (kortstondige) overwinning aangezien hij staat
geboekstaafd als gesneuveld te Sart-Tilman op 6 augustus 1914. Zijn huidige
begraafplaats is onbekend.

Op 7 augustus overleed bij Luik tevens de 33-jarige Modeste Jacob
Fransolet. Hij was geboren op 5 maart 1881 te Sart-lez-Spa in de provincie
Luik. Hij was op 24 maart 1908 douanier geworden en had in 1914 Aubel
als standplaats. Hij was korporaal bij het 14de Linie en bezweek mogelijk in
een veldhospitaal aan zijn verwondingen. Hij ligt begraven op het kerkhof
te Robermont, de grootste begraafplaats van Luik in de deelgemeente
Bressoux.

Onder andere het inzetten van het 14de Linie en de 15de Brigade had dan
wel geholpen om de Duitse opmars ten zuidwesten van Luik af te remmen,
maar daardoor ontbrak het generaal Leman wel aan de nodige reserves
om de Duitse doorbraak in het oosten van Luik af te weren. Een kleine
vooruitgeschoven Duitse eenheid van de 34ste Brigade was in de ochtend
van 6 augustus zelfs tot aan de voordeur van het hoofdkwartier van Leman
geraakt. In een kort en chaotisch gevecht kwam zijn chef-staf om het leven
en de generaal kon maar net ontkomen. De Belgische plaatscommandant
vestigde zich uiteindelijk in Fort Loncin. Vooral het opduiken van vijandelijke
troepen op de linker-Maasoever ten noorden van Luik baarde hem zorgen.
Leman overschatte de Duitse slagkracht daar en had ook niet in de gaten
dat die brigade ondertussen een flink pak rammel had gekregen en dat
ze op dat ogenblik in volle terugtocht was naar de oostzijde van de Maas.
De Belgische generaal besloot toch het gros van de 3de Legerafdeling te
laten terugtrekken naar de posities van het veldleger achter de Gete. Het
garnizoen van de fortengordel zou er de volgende dagen dus alleen voor
komen te staan en Leman zag de toekomst voor de Vesting Luik somber in.

Bij de Duitsers had het aanvankelijke optimisme evenzeer een deuk
gekregen. De hoge verliezen bij de verrassingsaanval op Luik - inclusief
twee generaals - kwamen hard aan bij de Duitse legerleiding en ze besloten
de grote middelen in te zetten om het onverwachte Belgische verzet te
breken. Ze lieten liever hun moderne, zware artillerie de klus klaren dan
hun infanterie opnieuw massaal in de strijd te werpen. Het aanvoeren en
opstellen van de zware stukken geschut - stalen monsters tot 43 ton - en de
systematische uitschakeling van de forten zou hen echter heel wat kostbare
tijd kosten.




In het vorige artikel hadden we het al over de gemobiliseerde douanier
Vandelaer die sneuvelde bij de explosie van het fort Loncin en ook zijn
collega Claerman die omkwam tijdens de Slag van Halen aan de Gete.
Daarmee stond de lugubere teller midden augustus 1914 reeds op 12
door oorlogsgeweld omgekomen ambtenaren van de Directe Belastingen,
Douane en Accijnzen. Er zouden er nog minsten een achttal volgen voor die
eerste oorlogsmaand werd afgesloten.
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Collega’s in 1914

Bij de start van deze artikelreeks gaven we aan dat het niet
vanzelfsprekend bleek te zijn om te achterhalen hoeveel ambtenaren
er in 1914 in dienst waren bij de Administratie der directe belastingen,
douane en accijnzen. Een alerte lezer, Marnix Vroom (Attaché bij de
Directe Belastingen), heeft dat probleem intussen voor ons opgelost.
Waarvoor dank. Er werkten in het eerste oorlogsjaar 149 ambtenaren op
het hoofdbestuur en 8823 in de buitendiensten.
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